Onverwoestbaar optimisme

Aan de zilveren hoofdredac-
teur van ons Bisdomblad bied
ik van ganser harte mijn op-
rechte gelukwensen aan!

Het Bisdomblad heeft, in een
zeer moeilijke periode van zijn
bestaan, ALLES te danken
aan Harrie Beex. Als hij de
stormen bij wisselend getij niet
als een rots de branding had
weerstaan, was ons Bisdom-
blad op drift geraakt en bijna
zeker ten onder gegaan. Dat
hij volhield en doorging, is te
danken aan zijn onverwoest-
baar optimisme en aan Zijn
trouw ten opzichte van wat hij
zag als zijn persoonlijke op-
dracht. Hij ging er soms bijna
onderdoor; maar waar hij leeft,
kan geen Bisdomblad sterven.
Hij zette zich in voor Zijn en
voor ons weekblad.

Altijd was het zijn doel de kerk
en de kerkelijke vragen te ver-
helderen voor zijn ‘medemen-
sen, doodgewone mensen met
wie hij zich verbonden voelt.
Meedenken met de doorsnee
mens van ons bisdom, dat is
Zijn bedoeling. Een handrei-
king bieden aan de gelovigen
van ons diocees, dat is altijd
zijn pastorale zorg geweest.
Het is hem bijzonder goed ge-

lukt, al waren er ogenblikken
dat niet iedere lezer hem goed
begrepen heeft.

Harrie Beex heeft het typisch
eigene van de mensen in ons
bisdom, het volkse en het ge-
woon-menselijke, altijd intuitief
aangevoeld en in allerlei varia-
ties onder woorden gebracht.
Het spreekt vanzelf dat hij als
man uit de Kempen vooral het
typisch Brabantse haarfijn wist
te verwoorden. Dikwijls heeft
hij op meesterlijke wijze uitge-
drukt wat de mens van het
Bossche bisdom bezielt.

Een selfmade man, een schrij-
ver van de genade Gods, een
priester die schrijven kan. Zo
was hij in wisselende omstan-
digheden tegelijk pastor en
auteur. Zo was hij altijd pries-
ter van het Bossche bisdom
als kapelaan, pastoor, direc-
teur van het Diocesaan Orién-
tatiecentrum, rector, en tege-
lijk auteur voor het Bisdom-

blad en voor andere projec-

ten. Hij is schrijver bij de gra-
tie Gods, in het bijzonder om-
dat hij schrijft vanuit oprecht-
priesterlijke inspiratie.

Ik ben hem dankbaar om wat
hij deed en om de wijze waar-
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op. Ik wens hem met Gods Ze-
gen alle goeds! Zijn Bisdom-
blad wens ik door hem, zijn
mede-redacteur en zijn andere
medewerkers een voorspoedi-
ge toekomst. Voor hem en
voor ons allen hoop ik, dat het
zal blijken te zijn een onver-
vangbaar communicatiemid-

-del. Harrie, hartelijk dank voor

alles wat je deed. Het ga je
goed! Het ga ons Bisdomblad
goed! Het ga Christus’ kerk
goed in het bisdom Den
Bosch! :



